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8-10 jaar

l
Gesprek: Krijgen de kinderen wel

eens advies? Hebben ze die

adviezen ook uitgevoerd? Wanneer

wel? Wanneer niet?

p
Spel:De kinderen mogen in de ruimte

iets zoeken wat ze bij het verhaal vinden

passen. Leg alle spullen op een rij. Bij

ieder voorwerp mag het kind vertellen waarom

het dit voorwerp heeft uitgekozen.

o
Tekenen: De kinderen tekenen

zichzelf op een vel paper. Daarbij

tekenen ze een denkwolk. Waar

moeten ze aan denken bij het thema ‘nu lukt

het wel’? Teken dit in de denkwolk. Wat

hebben ze onthouden van het verhaal van

vandaag? Teken dit ook in de denkwolk.

De tekeningen kunnen met elkaar vergeleken

worden. Hebben kinderen dezelfde dingen

getekend? Staan er ook onverwachtse dingen

op de tekeningen? Laat de kinderen hierover

iets vertellen.

11-12 jaar

l
Gesprek: Hebben de jongeren wel

eens gehoord van de uitspraak ‘het

over een andere boeg gooien’. Wat

betekent het? Gooien Petrus en de andere

leerlingen het over een andere boeg? Wanneer

wel? Wanneer niet?

p
Doolhof: Verdeel de groep in tweeën.

Een deel moet een doolhoftekening

oplossen door bij start te beginnen.

Een ander deel moet een doolhoftekening

oplossen door bij het eind te beginnen? De

tweede groep zal eerder klaar zijn? Hoe komt

dat? Hoe zouden de jongeren normaal

gesproken een doolhoftekening oplossen?

Vanaf het begin of vanaf het einde?

Schilderij: Zoek het schilderij ‘Christus

aan het Meer van Galilea’ van Il

Tintoretto (ca. 1575-1580) op. Zie je

Jezus? Waar kun je hem aan herkennen? Zie je

Petrus? Waar kun je hem aan herkennen?

Waaraan zou Petrus Jezus herkennen?

Vertelling 8–12 jaar

Over een andere boeg
Jezus is er niet meer, denkt Petrus. Of… hij is er nog wel. Een paar dagen geleden zag
hij Jezus. Toch is het niet zoals vroeger. Ze reizen niet meer samen, niet met z’n allen. 
Ze reizen niet meer van stad naar dorp, van dorp naar stad. Jezus vertelt ook geen 
verhalen meer. Petrus vond het fijn om naar die verhalen te luisteren. Nu is het dus 
anders. Jezus is gestorven aan het kruis. Hij is daarna weer opgestaan uit de dood. En 
nu leeft hij weer, maar het is niet zoals vroeger. Petrus weet niet wat hij moet doen. 
Moet hij zelf verder reizen, van stad naar dorp en van dorp naar stad? Moet hij zelf 
verhalen vertellen? Petrus weet het niet. Dus doet hij wat hij vroeger deed: vissen.
Samen met zes andere leerlingen vaart Petrus erop uit. Ze nemen de vissersboot mee 
het meer op. Als ze ver genoeg van de kant zijn, gooien ze de netten uit. Zo zitten ze 
daar de hele nacht op de boot. Soms praten ze met elkaar. Meestal is het stil. Dan komt 
de zon op. De eerste stralen schitteren op het water. Petrus en de anderen halen de 
netten op. Maar de netten zijn leeg. Zij zijn toch vissers? Ze weten toch hoe dit moet? 
En toch zijn de netten leeg. Wat zijn ze nou voor vissers?
In de verte loopt een man het strand op. Petrus kan niet goed zien wie het is.
‘Heb je iets te eten?’ vraagt de man. 
‘Nee’, zegt Petrus, ‘geen vis.’ 
De man roept naar hem: ‘Gooi de netten over de andere boeg.’ 
Hoort Petrus dat nou goed? Moeten ze de netten echt aan de andere kant van de boot 
in het water gooien? Dat kan nooit goed gaan. Want als de netten daar hangen, dan 
kunnen ze niet meer goed sturen. Dan dobberen ze maar wat op het grote meer, 
volledig stuurloos. Toch doen Petrus en de anderen het. 
Ze gooien de netten weer overboord. Petrus ziet het gelijk. Ze hebben beet. Tientallen 
vissen zwemmen de netten in. Wat is dit voor wonderlijks?
De leerlingen kijken weer naar het strand. Staat die man er nog? ‘Het is Jezus!’, roept 
een van hen, ‘dat kan niet anders.’ 
Snel springt Petrus van boord. De boot is nog lang niet bij het strand. Petrus waadt 
door het water naar Jezus toe. De andere leerlingen gaan met de boot ook naar het 
strand. De netten hangen achter de boot. Ze zijn te zwaar om op de boot te hijsen.
Op het strand is een vuurtje. Daar zit Jezus met vis en brood. Petrus pakt een vis uit 
hun netten. Hij neemt de vis mee naar Jezus. Samen zitten ze daar: Jezus, Petrus en de 
andere leerlingen. Ze eten brood en vis. Niemand durft te vragen wie de man is. Toch 
begrijpen ze het wel.

Machteld Touwen
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